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Onderweg… 
In de tijd van Kerst naar 
Pasen lijkt het altijd alsof 
allerlei activiteiten en ge-
beurtenissen door elkaar 
heen vloeien. Al voor de 
Advent begint het Carna-
valsseizoen op 11-11 en 
de kerstvakantie is nog 
niet voorbij of de pronk-
zittingen en prinsenre-
cepties staan alweer op 
de agenda… Na carnaval, bij het begin van de Veer-
tigdagen- of Vastentijd lijkt ineens de rust weder te 
keren tot Pasen. 
Misschien is dat zo gek nog niet… Na een volle agenda 
even een pas op de plaats, tot rust komen, je bezin-
nen op datgene waar het werkelijk om gaat, met elkaar 
optrekken naar het hoogtepunt van ons geloof: de gebeur-
tenissen van de Goede week: triomf, lijden, sterven en 
verrijzenis komen samen in 1 bijzondere week. 

 
Paus Franciscus zei in 2021 over vasten: “Ik raad je aan 
om te vasten, en dan nog wel een vasten waar je geen 
honger van zult krijgen: vasten van roddel en laster. Dit 
is wel een bijzondere manier van vasten. Dat kunnen we 
allemaal toch wel doen tijdens deze vasten? Niet kwaad-
spreken over broeders en zusters! Dit is een prachtig 
vasten.” 

 
Terwijl ik op zondagmiddag deze tekst schrijf dendert 
door mijn hoofd dat het aantal slachtoffers van de aardbe-
ving in Turkije en Syrië op dit moment al boven de 33.000 
is gestegen en naar verwachting de 50.000 zal bereiken. 
Bijzondere acties komen van de grond in onze eigen 
omgeving, zoals de pizza-actie van de Turkse moskee. Van-
morgen hebben we de collecte bestemd voor de hulpver-
lening in het getroffen gebied. Het is een druppel op een 
gloeiende plaat, maar daardoor niet minder belangrijk om 
er een bijdrage aan te leveren. Ik vrees dat ook families 
in Cuijk getroffen zullen zijn en mensen die hen dierbaar 
zijn voortaan moeten missen en families kennen die ge-
troffen zijn door deze natuurramp. 

 
Deze avond heeft het parochiebestuur dan ook besloten 
om de Vastenactie voor dit jaar in het teken te stellen van 
hulp en wederopbouw in het getroffen rampgebied. We 
zullen hierover in contact gaan met de Turkse moskee om 
te zien of we via hen wellicht bij acties kunnen ondersteu-
nen en via de Vastenactie het gebied in Syrië helpen. 

Woord van de pastoor

Vicaris Theo Lamers

Nieuwe bestuursleden 
In een eerder parochieblad is al eens een oproep 
gedaan voor nieuwe leden voor het parochiebestuur. 
De zoektocht heeft positief resultaat opgeleverd: on-
langs hebben we de bisschoppelijke benoeming van 3 
nieuwe bestuursleden mogen ontvangen en hen in ons 
bestuur mogen verwelkomen. 

Vanwege het voortijdig aftreden van Ger Langen, 
ontstond er een directe vacature voor de functie van 
penningmeester. Hiervoor hebben we Roger Westgeest 
(Cuijk) bereid gevonden om tot het bestuur toe te 
treden. Roger brengt met zijn ervaring als accountant 
een nieuwe toegevoegde waarde in het bestuur. 

Daarnaast zijn Mariska Driessen (Vianen) en Paul de 
Hoog (Cuijk) toegetreden. Beiden zijn al jaren bin-
nen onze parochie als vrijwilliger in diverse functies 
actief. Zij zijn als algemeen lid benoemd. 

Door deze personele uitbreiding zijn we weer op 
sterkte om voor de komende tijd ook periodieke aftre-
dende bestuursleden op te vangen. 

Wij wensen onze nieuwe collega’s veel wijsheid en 
enthousiasme toe in het bestuur van onze Martinuspa-
rochie. 

Ruimen grafstenen begraafplaats Vianen 
In maart zal de firma Schrijen–Peeters een 40-tal 
grafstenen gaan ruimen op de begraafplaats in Vianen. 
Voor deze graven worden geen grafrechten meer be-
taald en is door de nabestaanden toestemming gege-
ven om het graf te ruimen. De werkzaamheden zullen 
zo’n 3 tot 5 dagen in beslag nemen. Bij een aantal 
graven zijn geen contactpersonen meer bekend bij de 
parochie. Op deze graven komt een kaartje te hangen 
met de vraag of nabestaanden contact op willen ne-
men. Mocht u vragen hebben over de ruimingen, dan 

Van het bestuur

 
Vastentijd krijgt zo ineens een ander perspectief… niet 
alleen het vasten waar paus Franciscus over spreekt, maar 
ook het besef hoe gelukkig we zijn en hoe we in de ko-
mende vastenperiode wellicht zaken kunnen laten om een 
(financiële) bijdragen te kunnen leveren aan mensen die 
zo zwaar getroffen zijn, letterlijk huis en haard, familie 
en vrienden verloren zijn. Dat wij hen op afstand nabij 
kunnen zijn. 

Dat onze vastentijd een tijd van bezinning en betrokken-
heid mag zijn! 

Vicaris Theo Lamers, 
pastoor-deken 
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kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat 
0485-312555. 

Tarieven 2023 
Vanuit het bisdom zijn voor 2023 de adviestarieven 
bekend gemaakt. Deze zijn door het parochiebestuur 
overgenomen en vastgesteld. De tarieven zijn te vin-
den op www.martinuscuijk.nl. 

Antoniuskapel Vianen 
Op de begraafplaats in Vianen is aannemersbedrijf 
Schelbergen uit Haps eind vorig jaar begonnen met 
de bouw van de kaarsenkapel. Ondanks een kleine on-
derbreking door de vorst en het regenachtige weer is 
de bouw al een heel eind en zijn de contouren van de 
kapel al goed zichtbaar. Rond de feestdag van de H. 
Antonius hopen we de kapel feestelijk in te zegenen 
en in gebruik te nemen. 

Processietuin Katwijk 
Tijdens de storm van mei 2022 zijn er in de processie-
tuin in Katwijk een groot aantal bomen zwaar geha-
vend. Boomrooierij Weijtmans heeft de bomen en 
takken die een gevaar opleverden vakkundig gesnoeid 
en verwijderd. De tuingroep heeft daarna geweldig 
werk geleverd door al het losse hout af te voeren en 
de paden weer begaanbaar te maken. 
J. Ebben, grondlegger van de huidige boomkwekerij 
Ebben, plantte het park in 1888 aan. We zijn bijzon-
der dankbaar dat zijn opvolger, dhr. Toon Ebben en 
zijn familie hebben toegezegd om een plataan te 
schenken om de schade van de storm gedeeltelijk te 
herstellen. Er wordt nog gezocht naar een moment 
om de boom te planten. We zullen hier samen met de 
familie Ebben en de parochie een feestelijke gelegen-
heid van maken. 

Het parochiebestuur 

Voor scheidend 
burgemeester 

Hillenaar 
Maandag 30 januari 
vond in de Schouw-
burg te Cuijk het 
afscheid plaats 
van waarnemend 
burgemeester 
Wim Hillenaar. Als 
burgemeester van Cuijk en waarnemend burgemeester 
van het Land van Cuijk heeft hij veel betekend voor 
de gemeenschap in zijn verbindende rol. Ik mocht tij-
dens dit afscheid deelnemen aan het tafelgesprek en 
daar de bijzondere herinneringen ophalen die we op 
enkele moeilijke momenten in Cuijk samen deelden. 
Het waren kostbare herinneringen! 

Als dank voor zijn inzet als (waarnemend) burgemees-
ter mocht ik hem namens onze bisschop, de diocesane 
Johannespenning overhandigen. Mede namens mijn 
collega’s uit het Land van Cuijk willen wij hiermee ook 
onze dankbaarheid uitspreken voor zijn inzet voor de 
gemeenschappen en kerken in onze gemeente. Graag 
willen wij dhr. en mw. Hillenaar alle goeds toewensen 
voor de toekomst. 

Vicaris Theo Lamers

Bisdompenning
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H. Jozefviering
Op 19 maart a.s. is weer de H. Jozefviering, waar-
bij jubilerende vrijwilligers in het zonnetje worden 
gezet. Deze viering wordt opgeluisterd door Juvia, 
uit Vianen. Met ingang van 2023 heeft de voorzitter 
van de contactgroep, Frans van de Bogaard, afscheid 
genomen. Frans heeft vele jaren in heel veel functies 
een bijdrage geleverd aan de voormalige parochie H. 
Jozef en in de afgelopen jaren ook in onze geloofsge-
meenschap, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn.
Naast Anita van den Berg en Peter Hendriks zijn er 
twee nieuwe leden in de contactgroep gekomen: An-
nemarie Emmen en Denise Hendriks. In de groep is de 
volgende afspraak gemaakt wat betreft de taakverde-
ling:
Contacten met geloofsgemeenschap: iedereen
Voorzitter contactgroep: Anita
Contacten met parochie en andere geloofsgemeen-
schappen: Annemarie
Notulist: Peter
Overige taken worden in de vergaderingen verdeeld.

Contactgroep H. Jozef
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Aswoensdag – Begin Veertigdagentijd 
Deze dag is een dag van vasten en onthouding.
Woensdag 22 februari
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering met oplegging 
 askruisje 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering met oplegging 
 askruisje 
 19.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 Aswoensdagviering 

1ste Zondag van de Veertigdagentijd 
Zaterdag 25 februari
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
Zondag 26 februari
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Maasklanken 
 Land van Cuijk 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering, gezinsviering met 
 Jeugdkoor 
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering met eucharistie

Vr 3 maart
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 uur van aanbidding 

Tweede Zondag van de Veertigdagentijd 
za 4 maart
 18.00 uur ’t Akkertje Vianen, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
zo 5 maart
 9.30 uur vm. kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. cantors 
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

Derde Zondag van de Veertigdagentijd 
za 11 maart
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
zo 12 maart
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. De Maasklanken
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagviering 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. herenkoor Haps

Vierde Zondag van de Veertigdagentijd 
za 18 maart
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
zo 19 maart
 9.30 uur vm. kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Moluks dameskoor
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

Hoogfeest H. Jozef 
ma 20 maart
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 

Hoogfeest Aankondiging van 
de Heer - Maria boodschap 

za 25 maart
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 

Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd 
za 25 maart
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
zo 26 maart
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk,
 eucharistieviering m.m.v. De Maas-
 klanken 
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagsviering 
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. orgelspel

Goede Week 
De viering van de Goede week en Pasen 
zijn nog onder voorbehoud. De definitieve 
plaatsen en tijden vindt u binnenkort op 
de website of in het volgende parochie-
blad.

Palmzondag 
Herdenking van de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Vieringen met palmwijding. 
za 1 april
 18.00 uur ’t Akkertje Vianen, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. orgelspel
zo 2 april
 9.30 uur vm. kinderkapel Beers, 
 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
 Escharen 

Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden
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Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

 H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor, 
 gezinsviering met palmpasenoptocht 
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagsviering met eucharistie 
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

Maandag in de Goede Week 
ma 3 april
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 viering van boete en verzoening, met  
 gelegenheid voor het ontvangen van 
 het sacrament van boete en verzoening.

Dinsdag in de Goede Week 
di 4 april
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 

Woensdag in de Goede Week 
wo 5 april
 10.30 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering voor ouderen en 
 zieken m.m.v. de Maasklanken
 19.00 uur Kathedrale basiliek Johannes 
 evangelist in ’s-Hertogenbosch, 
 Chrismamis, eucharistieviering waarin 
 de oliën gezegend en gewijd worden.

Witte Donderdag 
Herdenking van het laatste avondmaal 
do 6 april
geen viering om 10.00 uur 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering m.m.v. Vivace 
 19.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 Witte Donderdagviering 

Goede Vrijdag 
Herdenking van het lijden en sterven van 
onze Heer Jezus Christus. Deze dag is een 
vasten- en onthoudingsdag 
vr 7 april
geen viering om 10.00 uur, 
geen aanbidding om 19.00 uur. 
 15.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 kruisweg voor volwassenen 
 16.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 kruisweg voor gezinnen 
 19.00 uur Martinuskerk Cuijk,
 Goede Vrijdag avonddienst met 
 communie m.m.v. cantors 

 19.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 Goede Vrijdagviering 

Stille Zaterdag 
Stilte van het graf 
za 8 april
geen viering om 10 uur 
 10.30 uur Święconka, zegening van de 
 Poolse paasmandjes 

Paaszaterdag 
Feest van de verrijzenis van onze Heer 
Jezus Christus 
za 8 april
 21.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
  Paaswake m.m.v. Creation

Eerste Paasdag 
zo 9 april
 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, 
 eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering 
 10.00 uur Lambertuskerk Linden, 
 zondagsviering 
 11.00 uur MFA De Valuwe, 
 eucharistieviering 

Tweede Paasdag 
ma 10 april
 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, 
 eucharistieviering

Op ons livestreamkanaal kunt u de vieringen van-
uit de Martinuskerk Cuijk live volgen of terugkij-
ken. De link op de website www.martinuscuijk.nl 
brengt u eenvoudig naar onze vieringenpagina. 

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is 
om 10.00 uur. 
Op vrijdagen is er voorafgaand aan de eu-
charistieviering om 9.30 uur een moment 
van aanbidding. 
Op de eerste vrijdag van de maand is het 
uur van gebed of aanbidding met stilte, 
bezinning en zang. Deze vrijdagen is er 
geen aanbidding in de ochtend. 

De viering in Castella is iedere vrijdag om 
19.00 uur, m.u.v. de eerste vrijdag van de 
maand. 

Vieringen door 
de week 
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In deze nieuwsbrief leest u een verhaal van pastor 
Callistus over de waterpomp in zijn thuisdorp in Ni-
geria. Mede met de bijdrage uit de vastenactie 2022 
hebben we dit mogelijk kunnen maken! 

Afgelopen week heeft het parochiebestuur besloten 
om de vastenactie 2023 te bestemmen voor de hulp-
verlening en wederopbouw van het door de aardbe-
ving getroffen gebied in Turkije en Syrië. We zullen 
hiervoor ook contact met de Turkse moskee opnemen 
om te kijken of we hen kunnen helpen of ondersteu-
nen bij de acties die zij ondernemen. Als parochiege-
meenschap willen we ons bij deze gebeurtenis bijzon-
der met hen verbonden weten. Voor een bijdrage aan 
getroffen gebied in Syrië maken we gebruik van de 
bisschoppelijke vastenactie. 

Wij willen deze actie van harte bij u aanbevelen. Uw 
bijdragen zijn welkom in de collectebussen en offer-
blokken op onze kerklocaties. Als u een bijdrage naar 
de parochie wilt overmaken kan dat via NL 67 RABO 
0177 49 3232 t.n.v. RK parochie H. Martinus onder 
vermelding van “Vastenactie”. 

Bij voorbaat bijzonder dank voor uw bijdrage! 

Vastenactie 

Parochiestatistiek

Piet Hermans
Jo van Hassel – van de Lockant
Tiny Lucassen - Loeffen

Ons gebed wordt gevraagd voor:
Jan Hermens
Jan Peters

Uitvaart

Ons gebed wordt gevraagd 
voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. 
We hebben van hen 
afscheid genomen in de 
kerk of in het 
crematorium:

Fleur van der Burg

In de afgelopen periode 
zijn in onze parochie 
gedoopt: 

Doop

Feesten 
komende periode 

Woensdag 22 februari, Aswoensdag – begin Veertigda-
gentijd 
Zondag 26 februari, Eerste Zondag van de Veertigda-
gentijd
Zondag 5 maart, Tweede Zondag van de Veertigda-
gentijd 
Zondag 12 maart, Derde Zondag van de Veertigdagentijd 
Zondag 19 maart, Vierde Zondag van de Veertigda-
gentijd 
Maandag 20 maart, Hoogfeest H. Jozef 
Zaterdag 25 maart, Hoogfeest Aankondiging van de 
Heer 
Zondag 26 maart, Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd 
Zondag 2 april, Palmzondag 
Donderdag 6 april, Witte Donderdag 
Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag 
Zaterdag 8 april, Paaszaterdag 
Zondag 9 april, Paaszondag 
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Het verhaal tot nu toe
Het was een moment van grote vreugde toen er in 
januari 2023 water uit de waterput in mijn dorp 
gutste. Het was de eerste keer dat we water in het 
dorp hadden en het heeft al veel veranderd en zal 
veel veranderen. Toen ik als kind opgroeide, heb ik 
nooit echt beseft hoeveel mensen lijden door het ge-
mis van water. Mijn familie woonde in de stad en we 
kwamen altijd naar het dorp tijdens de feestdagen. 
Ik herinner me dat we altijd waterproblemen had-
den. Ik herinner me hoe we grote jerrycans droegen 

om naar de Akpata rivier 
te gaan, zo’n 5 kilome-
ter verderop. Soms was 
het leuk omdat we dan 
ook in de rivier konden 
zwemmen en veel an-
dere mensen ontmoetten 
die waren teruggekeerd 
voor Kerstmis. Maar de 
terugkeer naar huis was 
altijd vervelend, omdat 
we het water naar huis 
moesten dragen. Afhan-
kelijk van onze leeftijd 
en kracht droegen we 
één of meer containers. 
Het water werd gebruikt 
om te koken en voor 
andere huishoudelijke 
activiteiten. 

Vele jaren later veranderde dat verhaal voor mij, 
maar voor veel kinderen niet. Net als veel andere 
gezinnen konden wij een andere manier bedenken om 
het waterprobleem op te lossen door water te kopen 
en op te slaan in tanks. Toch moesten veel mensen 
in het dorp nog steeds moeite doen om aan water te 
komen. Soms was het moeilijk om water te kopen, 
zeker voor degenen die permanent in het dorp verble-
ven. Tijdens mijn laatste vakantie in Nigeria kon ik dit 
opnieuw ervaren toen ik kleine kinderen zag die zware 
containers op hun hoofd droegen om een lange af-
stand van vier tot zes kilometer af te leggen, afhanke-
lijk van hoe ver hun huizen van de waterbron verwij-
derd zijn. Bij nader inzien besloot ik een foto van hen 
te maken voor het geval ik het geluk zou hebben hun 
verhaal te delen met degenen die kunnen helpen. 

Toen ik terugkwam in Nederland, vroeg Theo of ik 
misschien een project had voor de vastentijd en ik 
antwoordde meteen positief. Ik was erg blij dat ik dit 
verhaal tenminste kon delen met mensen die kunnen 
helpen. Tegelijk had ik twijfels omdat ik weet dat 
de oplossing van het waterprobleem ook uitdagingen 

Waterproject Nigeria

met zich mee zou 
kunnen brengen. 
Ik was nog zenuw-
achtiger omdat het 
de eerste keer zou 
zijn dat iemand in 
mijn dorp aan een 
dergelijk project 
begint. De dichtst-
bijzijnde waterbron 
was toen bij de 
kerk, die ongeveer 
zes kilometer van 
sommige huizen 
vandaan ligt. Kin-
deren moeten deze 
afstand bijna dagelijks afleggen met watercontainers 
op hun hoofd. Ondanks de problemen die ik ook zag, 
was er één wens: wat zou het mooi zijn als dit water-
probleem wordt opgelost. 

Ik had toen veel onzekerheden. Of het project wel 
zou worden goedgekeurd. Of de fondsen ervoor wel 
gevonden zouden kunnen worden. Of het wel mogelijk 
zou zijn om water in het dorp te krijgen. De grond in 
mijn dorp is rotsachtig en moeilijk te bewerken. In 
sommige andere delen van onze regio kost het niet 
veel moeite om water te vinden. Daar kunnen mensen 
water krijgen door de grond handmatig af te graven. 
In mijn dorp moesten we eerst geo-fysisch (bodem)
onderzoek doen om te weten of en waar we water 
kunnen vinden. We wilden natuurlijk ook stromend 
water waarvoor geen pompmachine nodig is, omdat de 
elektriciteit niet betrouwbaar is in het dorp. Al deze 
angsten en uitdagingen zaten in mijn hoofd toen ik 
met Theo de noodzaak van dit project deelde. Maar 
allebei geloofden en hoopten we op het beste en ver-
trouwden dat het zal lukken. 

Het project is nu ongeveer vijf maanden geleden 
gestart en het werk is voor meer dan 85% voltooid. 

Twee boormachines 
werden gebruikt 
bij het graven tot 
ongeveer 600 voet 
diepte (zo’n 183 
meter) om volgens 
het onderzoeksplan 
water te krijgen. 
Na het boren werd 
een andere machi-
ne ingezet om het 
benodigde water 
naar de opper-
vlakte te brengen. 
Daarna volgden 
wanden zetten en 
pijpen aanbrengen. 
Het natuurlijke 
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water had helaas 
niet de nodige 
druk om zelf te 
stromen en dus 
werd een sumo-
pomp gekocht en 
geïnstalleerd. Ook 
is er een reservoir 
gebouwd dat on-
geveer 15.000 liter 
water kan bevat-
ten wanneer het 
volledig gevuld is. 
Hiermee heeft de 
gemeenschap voor 
ongeveer twee we-
ken tot een maand 
voldoende water 
voordat er opnieuw 
moet worden 
opgepompt. Er wordt gewerkt aan de aansluiting van 
de elektrische pomp op het elektriciteitsnet. Daarna 
wordt het water verder gepompt om het zo dicht 
mogelijk bij de huizen te brengen. Dit moet ervoor 
zorgen dat niemand meer dan vijf meter ver hoeft te 
lopen om water te krijgen. Dit betekent dat het oude 
verhaal van zes kilometer lopen op zoek naar water is 
veranderd! Het water is naar de mensen gebracht en 
de mensen naar het water! 

De vreugde van de mensen in het dorp is groot. Hoe-
wel ze nog steeds niet kunnen geloven wat er voor 
hun ogen gebeurt, zijn ze al vol verwondering dat 
iemand zelfs het risico neemt om dit probleem in één 
keer op te lossen. Ik heb besloten niet te vertellen 
wie hiervoor gezorgd heeft, totdat het project is af-
gerond. De meeste mensen weten voorlopig niet waar 
deze zegen vandaan komt. Maar tijdens de ingebruik-
name van het project, wat hopelijk over een paar 
weken zal plaatsvinden, zullen ze te horen krijgen 
dat dit project mogelijk is dankzij de mensen van de 
Sint-Martinusparochie in Cuijk. Hoewel velen van hen 
misschien niet begrijpen wat de naam betekent of 
waar Cuijk ligt, zullen zij toch begrijpen dat een volk 

ver weg hun pijn heeft weggenomen en hen verlich-
ting heeft gebracht van een eeuwenlang probleem 
dat hun leven bemoeilijkte. En elke keer dat zij de 
kraan in hun huizen openzetten, zullen zij dankbaar 
zijn voor de vrijgevigheid en de liefde van mensen ver 
weg, die door liefde en medeleven nader tot elkaar 
waren gebracht. 

Veel mensen waren betrokken bij de goedkeuring, 
planning, financiering en uitvoering van dit project. 
Het is onnodig om de namen te gaan noemen. Toch 
heeft iedereen die op welke manier dan ook een bij-
drage heeft geleverd, geholpen om het levensverhaal 
van mensen te veranderen. Zelfs de kinderen uit onze 
parochie die bij hun eerste heilige communie en vorm-
sel een enorm bedrag hebben geschonken, hebben 
laten zien dat geloof samengaat met goede werken 
doen, anders is het een dood geloof. Het is een reis 
van geloof geweest, ondersteund door gaven en giften 
van vele mensen hier in Cuijk. Uw opoffering is niet 
tevergeefs geweest, zoals u op de foto’s kunt zien. U 
laat gezichten glimlachen, u hebt het lijden van de 
mensen verlicht, u hebt levens gered door schoon wa-
ter te leveren, u hebt het lijden van het kind vermin-
derd dat vroeg moet opstaan om kilometers te lopen 
op zoek naar water voordat het naar school gaat. 
Namens de gemeenschap van mijn dorp zeg ik grote 
DANK aan iedereen 
voor zijn of haar 
bijdrage, moge 
uw beloning geen 
grenzen kennen! 
Wanneer het pro-
ject uiteindelijk in 
gebruik is genomen, 
hoop ik nog meer 
de foto’s te laten 
zien. Nogmaals 
hartelijk dank. De 
mensen in Nigeria 
zijn u dankbaar! 

pastor Callistus

kerkbalans.nl


